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Lidgeld:		 €7.00		    U kunt storten op onze rekening
Steunend lid:	 €15,00                    IBAN BE41 9794 2812 9410 
Erelid:		  €25,00                              BIC ARSPBE22	                                             
 E-mail  info@hetfelixproject.be                  
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Industrieweg-zuid 1745 

Aan het begin van een nieuw jaar wordt bij ieder 
de balans opgemaakt van het jaar dat weer  
voorbijgevlogen is. En dat is bij ons project niet anders. Wij hebben in 2016 
dankzij de aangesloten gemeentes Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Genk, 
As, Zutendaal en Opglabbeek 691 wilde katten kunnen steriliseren. Dat het 
de goede richting uitgaat, is wel duidelijk: in 2012 steriliseerden we er nog 
1107! Het sterilisatieplan werkt dus wel zeker! 

Dankzij de steun van onze leden, jullie dus, hebben we een kleine 300 
katten de nodige zorgen kunnen geven (na aanrijding, ziekte…) Deze  
katten kwam daarna in ons asieltje terecht, ofwel konden ze terug naar de 
plek waar ze als wilde kat leven, en waar mensen verder op hen toekijken en 
zich over hen ontfermen. Tevens hebben we 1 verwaarloosd geitje, een aantal 
verzwakte duiven, enkele muisjes en konijntjes een nieuwe thuis kunnen 
geven. Ook 2 illegaal gevangen kameleons, die door toeristen meegenomen 
werden vanuit Spanje en in uiterst slechte omstandigheden gehouden werden, 
hebben we kunnen weghalen bij de eigenaar. 

13 tamme katjes haalden het niet en overleden. Telkens werd er flink  
gerouwd, hetzij door de opvanggezinnen of door de vrijwilligers die in het 
asiel voor hen hadden gezorgd. Wij willen hierbij ook nog eens een duidelijk 
standpunt innemen n.a.v. de verschrikkelijke gebeurtenissen in het asiel van 
Gent: euthanasie door vergassing, een doodsstrijd die ongeveer 20 minuten 
duurt, is afschuwelijk. We wensen te benadrukken dat bij ons geen enkele 
kat ingeslapen wordt!
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*********************************************************

En als het écht niet anders kan (wegens ziekte bv), dan gebeurt dit enkel door 
een bekwame dierenarts, in een liefdevolle warme laatste omgeving en  
uiteraard via een spuitje. Een andere manier is gewoon niet goed te keuren. 
Hopelijk neemt het bestuur van het Gentse dierenasiel vanaf nu andere  

PROJECT ZIEKE EN GEWONDE POEZEN 

Eind 2015 zijn wij gestart met ons project ‘zieke katten’. De laatste 3 jaar  
krijgen we steeds meer en meer aanvragen om aangereden of zieke,  
gehandicapte katten te helpen. Aangezien we hier geen subsidies voor  
ontvangen, is het soms moeilijk om al die dure operaties en verzorgingskosten 
te kunnen betalen. Wat we dus willen zeggen: enkel en alleen met jouw steun 
kunnen wij dit blijven volhouden. Mensen die ons willen steunen met dit  
project kunnen een domiciliëring afsluiten bij hun financiële instelling, met 
een bedrag naar keuze vanaf 10 EUR per maand. Mededeling: ‘project zieke 
en gewonde katten’

 
Mensen die 12 achtereenvolgende maanden 
gestort hebben krijgen van ons op het einde van 
het jaar een kort overzicht van de dieren die 
geholpen zijn, en ontvangen een kleine attentie, 
als dank. 

Interesse om donateur te zijn voor zieke en  
gewonde katten? Doe dan een mailtje naar 
info@hetfelixproject.be met vermelding van 
uw naam, adres en het gekozen vaste bedrag.  

DANK!

Olaf, één van de katjes die we konden redden in 2015!

Het bestuur, de vrijwilligers, en de 17 opvanggezinnen  
van ons project wensen jullie een diervriendelijk,  

sprankelend en liefdevol 2016!
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EEN NIEUW KITTENSEIZOEN KOMT ER WELDRA WEER AAN
Een gedicht om bij stil te staan...

Men zegt wel van een lentepoezen kind, dat het door ieder wordt  
bemind. Dat iedereen het dolgraag ziet, maar eerlijk, ik geloof dat niet. Ik zag 

het levenslicht in mei en zelfs mijn moeder was niet blij. Zes extra mondjes om 
te voeden, was wel erg veel van het goede.  

Mijn arme moeder moet je weten, moest altijd schooien voor haar eten. Soms 
ving ze ratten of een muis, nooit had ze een eigen thuis. Nooit was er iemand 
die haar streelde, een vriendelijk woord was al een weelde. Maar vaker werd 

ze weggetrapt, Als ze weer eens eten had gegapt.  

Wat haar wel werd toegemeten: vlooien luizen, neten. Constant kriebel, altijd 
jeuk. Een zwerversleven is niet leuk. In maart, zo gaat dat al jaren, willen alle 
katten paren. Ook ma ging stappen met een kater, de zorgen kwamen negen 

weken later.  

De dracht was zwaar en viel niet mee, Mijn moeder klaagde ach en wee. Ne-
gen weken duurden lang, als je ongelukkig bent, en bang. Ik ben geboren op 
de vuilnisbelt, we waren met zes welgeteld. Wij hadden geen bedje en geen 

mand, maar sliepen in een autoband. 

Voor ons geen blikvoer, kuipjes of brokjes, wij dronken bij mamma, met gretige 
slokjes. Veel te snel lag de melkbar droog, dus gingen we jagen op al wat 

bewoog. Mama heeft teveel van zichzelf gegeven, een maand na de bevalling 
verloor ze het leven. De wereld was zo groot, en wij waren nog zo klein, het 

valt niet mee om een zwerfkat te zijn. 

De volgende ochtend was mijn broertje stijf, hij was gestorven, we waren 
met vijf. Helaas, ook mijn zusje was zo dood als een pier, dat hakte er in: we 
waren met vier. Een buizerd, die ik nu nog voor me zie, vertrok met mijn bro-

ertje, we waren met drie. Een grote rat nam m'n zusje mee, je raadt het al, we 
waren met twee.  

Mijn laatste zusje, lag koud als steen, tussen het afval, ik was alleen.Dus 
dit is het leven, zo wordt je groot, vier weken honger, en dan ga je dood. 
Voor de laatste maal opende ik m'n ogen, er stond een vrouw over me 

heengebogen.“Arme drommel”, zei ze met een snik, “ 
je hebt ook honger”, net als ik. 

Geld heb ik niet, dus het zit je niet mee, 'k heb zelf niets te eten, laat staan 
voor twee.‘Ik geef je af bij het dierentehuis, ze bezorgen jou daar vast wel 

een thuis.’Nu zit ik hier en wacht met smart, op een lieve baas, met een warm 
kloppend hart. Misschien is het leven zo kwaad nog niet en komt er gauw een 

eind aan mijn verdriet…
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Voorbereiding kittenseizoen
Ook dit jaar willen wij weer zoveel mogelijk kittens van straat redden!
Hier hebben we echter voldoende opvanggezinnen voor nodig.
Heb jij een hart voor deze hulpeloze wezentjes? 
En zie je het zitten om er enkelen in opvang te nemen zodat wij  
ondertussen kunnen zoeken naar een stabiele thuis? 
Je krijgt van de kittens een onvoorwaardelijke liefde terug.
Doe een mailtje naar info@felixproject.be

VOEDSELINZAMELACTIES 

Op zondag 28/02 bij Maxi Zoo op de Hasseltweg in Genk  
(in samenwerking met vzw Stop Dierenmishandeling). Van 11u tot 18u. 
Op zaterdag 12/03 bij Horta Goltstein te Rotem. Van 11u tot 17u.  
Onze dank aan deze dierenwinkels met een echt hart voor katten!
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SPAGHETTIDAG  
Zondag 20 maart 2016 

doorlopend tussen  
12u-18u 

 

 
In de zaal achter de Kerk 

Hoogstraat 115   
Niel-bij-As 

 

 
 

- Spaghetti bolognese   ->  	 9 Euro 
- Lasagna bolognese     ->  10 Euro 
- Vegi-lasagna met lekkere groentjes  ->  10 Euro
- Kinderen (spaghetti of lasagna)    ->  6 euro 

Op voorhand inschrijven en betalen voor 13 maart 
Tel: 0477/94 08 21  of e-mail: info@hetfelixproject.be

Vermelden bij inschrijving: aantal personen + keuze + uur     
Rek.nr IBAN BE41 9794 2812 9410 - BIC ARSPBE22
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Adoptie				   WARM MANDJE GEZOCHT
HET VERHAAL VAN ENKELE GEREDDE KATJES 

Kito is op een dag komen aanlopen bij mensen in Dilsen. Hij was 
reeds gecastreerd maar een mogelijke eigenaar hebben we niet  
kunnen terugvinden.Al snel hadden we door dat er iets niet klopte met 
Kito zijn mondje.Op het eerste zicht dacht de dierenarts aan een oude 
breuk, maar na het nemen van een RX foto werd er gezien dat er een 
gezwel zat ter hoogte van zijn mond en de overgang naar zijn keel.

Hierna werd onmiddellijk 
een biopsie genomen en 
werd bevestigd dat het 
om een tumor ging. Een 
zware operatie stond Kito 
te wachten. Er moest een 
stukje onderkaak met  
tanden weggezaagd 
worden om de tumor te  
verwijderen.

Nu denken jullie wellicht ‘ai, hoe zou dat eruitzien?’ Eigenlijk valt het 
helemaal niet op, af en toe valt wel zijn tongetje uit zijn mondje door 
het gaatje dat er is. Nu dit is ook wel best een schattig zicht! Hij kwijlt 
er zelfs niet van en kon na de operatie al snel weer eten. Pijn heeft hij 
gelukkig niet.

Wij zijn heel blij dat we weer een zieltje hebben kunnen redden al 
was het een heel dure operatie, ons Kito is –alles bij elkaar op-
geteld- zelfs duurder dan de aankoop van een echte raskat…

Kito zoekt nog een eigen thuis. Hij is een beetje humeurig, maar dat 
kan ook wel zijn omdat er momenteel zoveel katten in de opvang- 
ruimte verblijven. Tja, hoe zou je zelf zijn, als je met veel mensen in 
één ruimte zou moeten leven he. Dus we begrijpen hem wel. 
Wie met hem wil kennismaken, kan altijd een mailtje doen:  
info@hetfelixproject.be
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Interesse? 
Bel dan ons  

nr 0477 94 08 21 / info@hetfelixproject.be

Athos & Neischa – ‘Plastische chirurgie’ 

Athos en Neischa kenden geen goede start in hun leven. Ze 
werden geboren zonder ooglidrand aan hun oogjes, dit zorgde uiter-
aard voor de nodige irritatie. Hun wimpertjes ‘schuurden’ constant in 
hun ogen. Bovendien hadden ze ook nog eens door erge niesziekte  
beschadigingen aan de oogbol opgelopen.  

Maar er was nog hoop. We konden hun zicht zo goed als mogelijk 
redden, en wat betreft de ooglidrandjes konden we een oplossing 
bieden door plastische chirurgie toe te passen. Ja, tegenwoordig  
kan men veel als men wil :) !

En dus lieten we hen beiden opereren in een dierenkliniek met 
gespecialiseerde oogarts.Tijdens de operatie werd als het ware een 
nieuwe ooglidrand gecreëerd. De operatie is vlot en goed verlopen, 
en hun probleem is in grote mate opgelost. We willen opvangmama 
Hannie bij deze ook bedanken voor de goede intensieve zorgen 
die ze heeft gegeven tijdens de revalidatieperiode van beiden. 

Athos en Neisha zijn ondertussen meer dan één jaar in opvang, 
onafscheidelijk, en zoeken daarom samen een nieuwe thuis. Ze zijn 
ongeveer 1,5 jaar oud, en verblijven bij een opvanggezin in Brunssum 
(Nederlands Limburg). Als je deze broer en zus een prachtige thuis 
kan bieden, laat dan maar iets horen via info@hetfelixproject.be
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VRIJWILLIGER IN DE KIJKER: EMIEL 

Emiel Vanderfeesten is de ancien bij Felix. 
Hij is er reeds bij sinds het prille begin 20 jaar 
geleden, en dat maakt hem uniek. Emiel heeft 
Felix helpen oprichten, en is sindsdien nog altijd 
trouw bestuurslid. Hij helpt in de administratie  
en is een echt Excel- en rekenkundig genie.  
Met moeilijke tabellen, grafieken, waar wij niet 
wijs uit geraken, kan Emiel ons altijd wel helpen! 
Op de eetdagen kan je hem dan weer altijd  
terugvinden aan onze kassa, waar hij de drank-
bonnetjes verdeeld. Tijdens vergaderingen 
vinden de katten het altijd leuk om op zijn  
schoot te liggen, en zijn zwarte broek maar weer 
eens met haren te bekleden. Maar dat vindt Emiel niet erg. 

Bedankt Emiel, voor al de toffe jaren en de niet aflatende inzet. Hopelijk 
ben je nog vele jaren bij ons!

PRIMEUR: DE EERSTE FELIX PROJECT CONFITUUR!

Om onze kas te spekken zijn we gestart met de verkoop van  
ambachtelijk bereide confituur. Overheerlijk, het fruit komt uit een 
echte ‘grootmoederstuin’ en dit proef je ook meteen bij de eerste hap. 
Zalig op een beschuitje, een pannenkoek of een boterham.
Een bestelling kan geplaatst worden via info@hetfelixproject.be of 
0477 94 08 21, afhalen kan daarna in ons asiel in Opglabbeek. 

    Klein potje druif: 3 EUR
    Groot potje appel-druif 5 EUR 

    Smakelijk!


